
De grafstede van Julianus/Wiliam Van Ummersen en zijn 

echtgenote. Daarnaast de grafstede van zijn zoon Richard en zijn 

vrouw. 

 

 

 

Een deugniet uit een Molenbeersels geslacht beproeft zijn geluk in 

Amerika. 
 

Jack Vanumissen; Jan Vanderhaeghe; Guy Vervoort 

 

 

In het jaar 1865 trekt een eenzame Vlaming naar Amerika. Zijn naam Julianus Leopoldus Van 

Ummersen . 

Hij komt terecht in Massachusetts, méér bepaald in het kleinere Somervile. Zijn eerste werk is 

zijn voornaam wijzigen in William, dat klink beter! Hij laat zich registreren als 

“cabinetmaker” (schrijnwerker). Hij huwt er met de Duitse Elizabeth  Kohne (Koehue), 

geboren op 26 december 1847 in Ekelsheim dicht bij Keulen. Zij overleed op 16 november 

1923 in Massachusetts. William was reeds op 6 maart 1894 overleden. 

 

Het gezin krijgt zes kinderen: Augusta Paulina, William, Richard, Florence Evelyn, Melaney 

en Frank Evans. De afstamming wordt verdergezet met als resultaat dat er momenteel een 

behoorlijk aantal Amerikanen rondlopen met die oerdegelijke Vlaamse naam. 

 

Florence werd geboren in augustus 1878; Melaney in juli 1884; Frank Evans in juli 1889 en 

Richard op 14.12.1875. Van Richard weten wij nog dat hij huwde en minstens drie kinderen 

had: Richard, Harold en Mildred.  

 

Over één zaak zwijgt William, alias Julianus, als vermoord. Hij was vooraleer hij naar 

Amerika vertrok reeds getrouwd.  William was geboren te Antwerpen op 5 oktober 1839 om 

vervolgens te Borgerhout op 23 mei 1860  in het huwelijk te treden met Philomena De Baets. 

Zij was geboren in Borgerhout op 23 mei 1838. Philomena had reeds één kindje, De Baets 

Melanie geboren in Borgerhout op 21 maart 1860. Melanie wordt niet erkend door 

William/Julianus maar wel geadopteerd, krijgt de naam Van Ummersen en zal in Antwerpen 

op 12 mei 1924 overlijden. 

 

 

De overlijdensakte van Elisabeth Van Ummersen, 

geboren Kohne, weduwe van William Van 

Ummersen; 

 



 
 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Er is méér. Op het moment dat Julianus/William zijn gezin achterlaat en naar Amerika 

vertrekt is zijn vrouw in verwachting van zijn zoon Victor Andreas die geboren werd in 

Antwerpen op 25 juni 1865. In de geboorteakte staat duidelijk: vader afwezig. 

 

Ik merk op dat er bij de huwelijksakte in 1860 geen bijschrift  in de marge staat. Bij een 

scheiding wordt dat daar normaal vermeld. Hij is dus niet gescheiden en bouwt in Amerika 

een nieuw leven op. 

 

De link met Molenbeersel? 

Inwoners van (Molen)Beersel werden in die tijd in Neeritter geregistreerd.  

 

De ouders van onze avonturier waren Van Ummersen Theodorus, geboren in Weert op 24 

april 1806, gehuwd te Antwerpen op 23 oktober 1839 met De Meye Melania die in Sint-

Niklaas geboren werd op 27 februari 1815. 

 

De grootouders waren Van Ummissen Lambertus, geboren te Neeritter op 6 januari 1776 en 

Op De Buys Mathea, soms ook vermeld als Op den Beus. 

 

 De volkstelling van Massachusetts van 1900, met onderaan de gezinnen William en Richard Van Ummersen 

 



De overgrootouders waren  Van Ummissen Theodorus, geboren te Neeritter op 23 december 

1749 en daar overleden op 18 november 1785. Hij was gehuwd te Neeritter op 16 mei 1773 

met Lemmen Joanne. 

 

En ten slotte Theodorus was de zoon van Van Ummessen Jacobus en Smeets Helena. 

 

 

Om te eindigen nog dit: Julianus/William noemde zowel zijn Vlaamse als Amerikaanse 

dochter naar zijn moeder, Melanie! 

Vlaanderen zendt zijn zonen uit. “La petite histoire” is niet altijd even fraai. 

 

                                       --------------------------------------------------------- 

 

 

 

 

 


