
 
 

Father Henry Syoen 

Herdenking in de Gazette van Detroit dd. 21 augustus 1915 

 

Guy Vervoort; Jan Vanderhaeghe 

 
In de Gazette van Detroit van 21 augustus 1915 verscheen in het Engels een artikel over 

pastoor Henry Syoen. Wie was die man? Voor genealogen en heemkundigen uit West-

Vlaanderen die zich aan emigratie interesseren zal die naam wellicht bekend voorkomen.  

Onze medewerker Guy Vervoort maakte een vrije vertaling van het artikel en dat geeft dan 

ook een antwoord op de vraag. 

 

Kleine vluchtelingen uit België 1915 
Kinderen die Amerikaanse staatsburgers worden 

 
Een oorlogsverhaal met een mooi einde is zojuist gebeurd in Detroit, Michigan door de 

aankomst daar van een aantal Belgische kinderen, die herenigd zijn met hun ouders. 

Een kolonie Belgische vaders en moeders had hun geboorteland verlaten, kort voordat de 

oorlog begon, om burgers van de Verenigde Staten te worden, en had zich gevestigd in 

Detroit en enkele van de kleine steden in Detroit in de buurt. Ze hadden hun kinderen in 

België achtergelaten om door 

familieleden te worden verzorgd totdat 

er in het nieuwe land nieuwe huizen 

konden worden gebouwd. Deze vaders 

en moeders hadden een jaar lang geen 

nieuws van hun kleintjes gehad, wisten 

niet zeker of ze dood of levend waren 

en vreesden het ergste. Ze hadden 

gelezen van de ondergang van de 

dorpen in de verwoeste wijk van 

Nieuwpoort, aan de Noordzee, tot Ieper 

en langs het hele IJzerkanaal, waar hun 

kinderen bij familie waren 

achtergelaten, maar of deze kinderen 

wel of niet waren achtergelaten, gedood 

door granaatvuur of uitgehongerd in de 

algemene ellende van het land konden 

ze niet weten 

 

Toen vroegen enkele ouders om hulp in 

Detroit bij hun pastoor, de eerwaarde 

vader Henry Syoen, en vroegen hem 

om naar België te gaan en de kinderen 

terug te brengen. De priester ondernam 

de moeilijke missie en na maanden van 

zoeken en overwinnen van 

verschillende moeilijkheden bracht hij 

tachtig kinderen mee terug naar de 

Verenigde Staten. Het gezelschap arriveerde onlangs in de stad New York met het schip SS-

Ryndam van de rederij Holland-Amerika lijn en nam vandaar de trein naar Detroit. De 



kinderen werden korte tijd vastgehouden op Ellis Islands, want Uncle Sam wilde er zeker van 

zijn dat er voor geen van hen zou hoeven worden gezorgd met liefdadigheid. Pater Syoen kon 

aantonen dat ze allemaal ouders hadden in of rond Detroit, ijverig waren en zelfvoorzienend 

en op weg om Amerikaans staatsburger te worden.  

 

Vader Syoen vertelde het volgende verhaal over zijn uniek avontuur: 

 
 

"Afgelopen maart riepen 

veel van mijn parochianen, 

Vlamingen die zich in 

Detroit hebben gevestigd, 

de meesten arbeiders, 

maar allemaal onaf- 

hankelijk en goed op weg, 

een beroep op mij deden 

om naar België te gaan om 

hun kinderen te redden. Ze 

wisten niet eens zeker waar 

de kinderen te vinden 

waren. Het enige wat ze 

konden zeggen was waar 

ze waren achtergelaten. Ik 

maakte een lijst van 

ongeveer 150 die ik zou 

proberen te vinden om ze 

hier terug te brengen. Toen 

ik de Duitse linie in Noord-

Frankrijk bereikte, begon- 

nen mijn problemen. Ik werd eerst doorverwezen naar de een ambtenaar en daarna naar een 

andere, totdat mijn boodschap uiteindelijk in Koblentz werd vereenvoudigd en ik naar België 

mocht gaan en zoeken waar ik wilde. De meeste adressen die ik had, bevonden zich in het 

oorlogsgebied van Vlaanderen tussen Nieuwpoort en Ieper. Ik bezocht dorp na dorp. 

Sommige waren totaal verwoest en alle inwoners waren noordwaarts of oostwaarts 

verdreven. Maar in de meeste gevallen was ik in staat de vluchtelingen op te sporen en te 

vinden bij familieleden of liefdadigheidsinstellingen. Sommige van deze kinderen, bij 

voorbeeld een kleine meisje en haar broer, heb ik uit een kelder gehaald waar ze al maanden 

woonden, met bijna onophoudelijke bombardementen, maar ze waren te jong om de gruwel 

van dit alles te begrijpen. Ik moet zeggen dat ik geen klachten heb over mijn behandeling door 

de Duitsers. Ze deden wat ze konden om mijn werk te vergemakkelijken. Mijn paspoorten 

werden meestal beleefd bekeken, hoewel ik vond dat er veel administratieve rompslomp moest 

worden afgewikkeld. Uiteindelijk verzamelde ik mijn kinderen bij elkaar, samen met 

volwassenen die de Duitsers zouden toestaan het land te verlaten, en kreeg ze allemaal naar 

Rotterdam en aan boord van de Ryndam. de rest is gemakkelijk geweest, hoewel ik vrees dat 

ik een paar grijze haren heb gekregen door het kijken naar zoveel klein volk.ò 

---------------------------------------------------  

 

Over dit merkwaardig avontuur is reeds héél wat geschreven: 

- Een uitgebreid artikel verscheen in het tijdschrift ñOnze Vooroudersò van de FV-regionale 

afdeling Tielt. In het nummer van 2015/4 en 2016/1 beschrijft Paul Callens dit gebeuren en 

vinden wij ook de namen van de kinderen en begeleiders die de overtocht met de Ryndam 

maakten.  



- In het tijdschrift ñDe Leiegouwò 2014 nummer 1 vinden wij een artikel ter zake door 

Callewier Hendrik. 

- Ook Robert Houtaeve schrijf in zijn boek ñUit liefde voor God en Volkò -Vlaamse inbreng 

in de Amerikaanse kerk- over Henry Syoen. 

 

Als aanvulling op die verschenen artikels kan het interessant zijn als illustratie: 

-  documenten die betrekking hebben op pastoor Henry Syoen en  

- ook eens te kijken hoelang enkele van die  kinderen hun vader of/en moeder hebben moeten 

missen of een breder familiaal kader waarin dit merkwaardig gebeuren zich afspeelde.  

-  originele inschrijving in het immigratieregister bij aankomst op Ellis Island (New-York) 

 

Documenten die betrekking hebben op pastor Henry Syoen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Paspoort Henry Syoen 1920 Paspoort Henry Syoen 1920 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hoelang hebben enkele van die kinderen hun vader of/en moeder moeten missen of een 

breder familiaal kader waarin dit merkwaardig gebeuren zich afspeelde. 

 

Van Thourout Camiel, geboren Meulebeke 14 april 1867 vertrekt op 6 mei 1911 in 

Antwerpen met de Lapland. Hij is schilder van beroep 

Zijn echtgenote, Tack Stephanie Maria gaat met haar kinderen Marguerite (°Pittem 1902), 

Achilles  Cyrillus (°Pittem 1907), en Michel (° Pittem 14 april 1910) met de Ryndam in 1915  

hun vader achterna. Hereniging na 4 jaar. 

 

Blomme Cyriel geboren in 1878 huwt te Ardooie op 5 februari 1902 met Sercu Helene. Zij is 

van Ardooie en geboren 9 februari 1882. 

Cyriel verrekt een eerste maal in september 1910 met de Lapland vanuit Antwerpen met 

bestemming Paterson (New Jersey) Hij komt terug en vertrekt een tweede maal in 1912. 

Zijn echtgenote Helene reist hem achterna, zonder kinderen, met de Lapland in augustus 

1913. Zij komt terug om de kinderen te halen, maar geraakt niet meer weg door 

oorlogsomstandigheden. Uiteindelijk kan zij met de kinderen Madeleine (°1905) en Maurits (° 

1910) met de Ryndam in 1915 vertrekken. Het gezin is na 3 jaar terug herenigd. 

 

Verloove Edmund van Schuiferskapelle vertrekt samen met zijn broer op 8 maart 1902 met de  

Haverfoord vanuit Antwerpen naar Rock Island (Moline). Later verhuist hij naar Denver, 

North Washington (Colorado). Hij is eerst landbouwer, daarna smid in een gieterij in Moline. 

Hij keert terug naar België en wij noteren een tweede vertrek  28 november 1905 met de 

Mount Temple naar St John. Hij is de Vlaamse, Franse en Engelse taal machtig.   

Hij was gehuwd met Caelens Maria, geboren in 1878 in Schuiferskapelle en is vroedvrouw 

van beroep. Op het ogenblik dat haar man terug vertrekt is zij pas in verwachting van een 

derde kind, Renilde. 

Op 7 maart 1907 gaat zij haar man achterna samen met drie kinderen: Margaetha 5 jaar, Elza 

3 jaar en Renilde 8 maanden. 

Paspoort Henry Syoen 1922 Paspoort Henry Syoen 1922 

 



De kinderen zijn daarna terug naar België gekomen (op familiebezoek?) want wij vinden ze 

alle drie terug -zonder moeder- op de Ryndam terug die in 1915 de overtocht naar Amerika 

maakt. Op de passagierslijst staan zij alle drie ingeschreven als Amerikaanse staatsburgers. 

 

Ook Blanche Logghe 8 jaar en Maurice Logghe 5 jaar zitten op de Ryndam. Zij worden 

begeleid door hun tante Reynaert Flavie. Zij gaan naar hun ouders Michel Logghe (° 

Torhout 2 september 1885; + Detroit 29 juli 1970) en Reynaert Zoë (+ juni 1974). De ouders 

vertrokken reeds in 1913 met de Kroonland. 

 

 

0riginele inschrijving in het immigratieregister bij aankomst op Ellis Island (New-York)  

 

Het opengeslagen register bestaat uit een linker- en rechterbladzijde. 

De scans staan hieronder en zijn benoemd als bladzijde 1 links, bladzijde 2 rechts , enzé. 
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